
het draait allemaal om mensen  
die durven 
mensen met onverschrokken moed  
 
mensen die zien  
en niet alleen kijken 
mensen die opstaan 
 
mensen die horen 
en niet zwijgen 
mensen die spreken 
ongeacht de consequenties 
 
mensen die bang zijn 
maar hun angst niet laten regeren 
omdat er voor hen geen andere keuze is  
 
de mensen die vroeger 
de mensen die nu  
 
moed is van alle tijden  
maar niet voor iedereen weggelegd  
 
mensen die ons niet kenden  
die alles op het spel zetten  
voor het vuur dat nu brandt  
 
mensen die wij niet kennen  
zij ons niet 
maar begroeten ons als lang verloren vrienden 
 
met de zon en hun vlaggen kwam de vrijheid  
met onbuigzame hoofden 
met troost, met de dood 
met heel veel hoop  
 
vechten voor onbekenden  
voor een land waarvan je de taal niet spreekt  
vechten voor de ander  
die net zo anders is als jij  
 



het draait allemaal om de mensen  
 
de mensen die zich uitspreken  
de mensen die opstaan  
 
het is tachtig jaar geleden 
en altijd relevant gebleven  
 
want het verhaal is geschreven 
wij kunnen herlezen 
 
maar vergeet de mensen niet 
voor wie dit vuur 
alleen nog maar hoop is.  
 
 
 
 
 
 


