
 

 

voor jou  
 
er branden overal lichtjes 
zie je? 
het donker kan zo donker zijn 
en net zo koud als het moment waarop je naar buiten stapt 
je mag best zachtjes huilen 
je mag best ver van de lantaarnpalen  
je mag best nóg een blokje om 
maar kleedt je goed aan 
een muts, een sjaal en wanten 
je mag best steeds omkijken 
je mag best verdwijnen in de kraag van je jas of je capuchon 
je mag alles, je mag alles 
maar blijft alsjeblieft naar de lichtjes kijken 
al zie je ze niet 
al geloof je ze niet 
al wil je dat ze er niet zijn 
het donker kan zo donker zijn, ik weet het 
en vaak en vaak vergeet ik de lichtjes 
en blijf ik koud hoe warm ik me ook kleed  
ik huil alsof de wind mijn tranen veroorzaakt  
maar er branden overal lichtjes zie je? 
er branden overal lichtjes  
er branden overal lichtjes 
ik wil zo graag dat je ze ziet 
 


